
ZENDING  IN  GUINEE ~1 

Beste gemeenteleden, 
 
De zendingscommissie (PZC) heeft het voor-
nemen om gedurende langere tijd een speci-
fiek zendingsveld voor het voetlicht halen. 
We werden daarvoor geïnspireerd door de 
zendingsdienst van ds. G.W.S. Mulder op 2 
juli 2025 over de tekst ‘Gaat dan heen, on-
derwijst al de volken, dezelve dopende in den 
Naam des Vaders en des Zoons en des Heili-
gen Geestes; lerende hen onderhouden alles 
wat Ik u geboden heb’ (Matth. 28:19). De 
dienst zette ons stil bij een van onze taken 
als PZC: bezinning op zending. Hoe kunnen 
we zending dichter bij u als gemeentelid 
brengen?  
In 2026 willen we een start maken met zen-
dingsveld-adoptie. We hebben gekozen voor 
het zendingsveld Guinee. Gedurende het jaar 
hopen wij u meerdere keren te informeren 
over verschillende facetten van zending in 
Guinee. 
 

De volken 
Voor missiologen, die zich bezighouden met 
de zendingswetenschap, is ‘een volk’ gedefi-
nieerd als een groep mensen waarbinnen 
het Evangelie kan worden verspreid zonder 
te stuiten op de taalbarrière of acceptatie-
barrière. De taalbarrière voelen we wel aan: 
als je elkaars taal niet spreekt, is het moei-
lijk evangeliseren. Met de acceptatiebarrière 
wordt bedoeld dat sommige groepen mensen 
niet met andere groepen in contact kunnen 
komen. Denk bijvoorbeeld aan het systeem 
van verschillende kasten in India. De hogere 
kaste is nooit in contact met de lagere, dat 
zou onacceptabel zijn.  
Alle volken moeten het Evangelie horen, 
daar is de Heere Jezus duidelijk over in het 
zendingsbevel. Dat betekent wel dat de bar-
rières van taal en acceptatie doorbroken 
moeten worden. Hierin onderscheidt zen-
dingswerk zich van evangelisatiewerk in on-
ze eigen omgeving.  
Wat ziet u voor zich bij ‘de volken’? Het is 
een nogal groot begrip. Het is ook wel vaag; 

kunnen we ons er iets 
bij voorstellen? Mis-
schien helpt het om 
een afbeelding te zien… Allemaal mensen, 
allemaal anders, allemaal met een ziel. Hoe 
staat het ervoor met hun zielenheil? Die 
vraag mag ons als gemeente bezighouden. 

Bidt u om de voortgang van Gods Koninkrijk, 
om volharding voor de zendingswerkers en 
om de zaligheid van de volken? 

Beeld: RD 

WIST U DAT… 
 
… Guinee in West
-Afrika ligt, aan 
de Atlantische 
Oceaan? 
 
… aan de kust 
van Guinee een doorvoerpunt was voor 
de slavenhandel? 
 
… meer dan de helft van de Guineese be-
volking niet (goed) kan lezen en schrij-
ven? 
 
… ZGG vanaf het begin in Guinee bezig is 
met Bijbelvertaalwerk? 
 
… zendingswerkers de Bijbel niet alleen 
schriftelijk maar ook op andere manie-
ren verspreiden? 



Stad en platteland 
Zendingswerkers voor ZGG wonen in Guinee 
vooral aan de westkant.  
Een deel van hen woont in de stad Boké, sa-
men met mensen van allerlei achtergronden 
en uit allerlei taalgroepen. In Boké zijn ook 
christenen te vinden. Sommigen van hen zijn 
verstoten uit hun eigen familie omdat ze 
christen zijn. De stad biedt hen een woon-
plaats en soms ook een christelijke gemeen-
te om bij te horen. ZGG werkt in Boké aan de 
opbouw en uitbreiding van de kleine en di-
verse gemeente La Grâce.  
 
Andere zendingswerkers zijn neergestreken 
in het dorp Garama. Het is de grootste plaats 
in het gebied waar de Mogofin wonen. Bijbel-
vertaalwerk speelt een belangrijke rol bij het 
zendingswerk onder de Mogofin. Toen zen-
dingswerkers van ZGG er in 1994 binnen-
kwamen, bleek de taal alleen mondeling te 
bestaan. Een vertaalkundige legde de gram-
matica en het schrift vast, waarna de verta-
ling van Gods Woord kon beginnen. Het ver-
taalwerk is sindsdien gestaag voortgegaan. 
 
Dieper Guinee in komen we in de plaats Co-
liah, waar een derde groepje zendingswer-
kers van ZGG woont en werkt. Dit dorp staat 
bekend om het excellente koranonderwijs 
wat er te krijgen is. Uit de wijde omgeving 
worden Guineese jongetjes naar Coliah ge-
stuurd om de koran te leren. Toch is er ook 
interesse in de ‘Heilige Boeken’ die zen-
dingswerkers meebrengen. In Coliah wordt 
Susu gesproken. In die taal is de complete 
Bijbel al vertaald. 

Geestelijke strijd 
Ruim 30 jaar werkt ZGG inmiddels in Guinee. 
De reden om er te werken zal u inmiddels 
duidelijk zijn: de overgrote meerderheid van 
inwoners van Guinee is moslim. Het is niet 
eenvoudig voor een Guineeër om de islam 
vaarwel te zeggen. De hele familie is mos-
lim, en familie is in de Guineese cultuur on-
misbaar. Maar we weten ook dat de Heilige 
Geest alle tegenkrachten kan verbreken. We 
vragen uw gebed om Gods Geest in Guinee, 
zowel voor de zendingswerkers als voor de 
mensen onder wie zij werken. ~ 

Entree in de moskee in Boké 

#UIT DE RONDZENDBRIEF 
 
Maarten en Gerdineke Baan 
wonen met hun dochters 
Rhodé en Talitha in Coliah en 
zijn bezig met taal– en cul-
tuurstudie. Ze zijn uitgezonden 
uit de gereformeerde gemeen-
te van Opheusden. 
 
Van alle markten thuis in Coliah 
‘Loodgieter, chauffeur, timmerman, archi-
tect, elektricien, dokter, tuinman, conciër-
ge… Het zijn zomaar wat beroepen waar we 
inmiddels behoorlijk wat ervaring in op heb-
ben gedaan.  
Misschien is dit niet het verhaal wat u ver-
wacht van een zendeling, maar voor ons in 
deze fase is het wel de werkelijkheid. We 
zijn momenteel namelijk bezig om onze 
thuisbasis goed op orde te maken. Daar 
komt van alles bij kijken. Zomaar een greep 
uit de dingen waar we mee bezig zijn: klus-
sen in en om huis, het maken van een 
schoolplein en zorgen voor een goede aan-
voer van groente en fruit.  
Deze klussen en dergelijke doen we veelal 
met de mensen om ons heen, onze buren, de 
lokale timmerman, lasser en metselaar. Zo 
leren we mensen beter kennen, bouwen we 
aan relaties en leren we beetje bij beetje de 
Susu-taal.’ 

Deze flyer is gemaakt door de plaatselijke zen-
dingscommissie (PZC) in samenwerking met ZGG.  
 
Contactpersoon 
Nelleke Wiskerke 
0113-21 77 13 
zending-adoptie@gergemgoes.nl 


